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in de kerk van Aldwâld 

 

Thema: 

‘Kijk! Laat je verrassen 

door het werk van Gods Geest’ 
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Voorbereiding  

Orgelspel 

Welkom en mededelingen  

Moment van stilte  

Zingen: Kaarsenlied 277   
 

 
Iedereen gaat staan 

 

Intochtslied: Lied ‘Vrede voor jou, hierheen gekomen’ 

(melodie Lied 276 ‘Zomaar een dak’) 

 

1.  Vrede voor jou, hierheen gekomen,  

     zoekend met ons om mens te zijn.  

     Jij maar alleen, jij met je vrienden,  

     jij met je last, verborgen pijn.  

     Vrede, genade, God om je heen,  

     vergeving, nieuwe moed  

     voor jou en iedereen. 

 

2.  Niemand komt hier vrij van het kwade,  

     niemand gaat hier straks weer vrijuit.  

     Niemand te veel, niemand te weinig,  

     niemand te groot, geen een te klein,-  

     dit wordt verbeeld in woord en gebaar,  

     tot ooit en overal,  

     wij leven voor elkaar.  

 

3.  Jij die ons kent. Jij die ons aanvoelt,  

     Jij die de hele wereld draagt: 

     kom naar ons toe, leer ons te leven,  

     leer ons te zien wat ieder vraagt,- 

     tijd om te leven, kans om te zijn;  

     een plek om nu en ooit  

     gezien, aanvaard te zijn. 
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Bemoediging en drempelgebed  

V: Onze hulp is in de Naam van de Eeuwige, 

A: die aan het begin van het leven staat, 

V: wees hier aanwezig met Uw liefde 

A: dat wij openstaan voor U en voor elkaar. 

V: Verras ons aan door uw Geest 
A: en doe ons het wonder van Uw liefde ervaren. Amen. 

 

Iedereen gaat zitten 

 

Thema: ‘Kijk! Laat je verrassen door het werk van Gods Geest’  

 

Lied ‘Op fietse’ door Skik   

 

'k trap de fietse deur 't buulzand hen 

op 'n zandpad tussen Slien en Erm 

en as ik dalijk eben in Diphoorn ben 

dan fiets ik deur 

langs Ermerzand goa'k op Veenoord an 

Neij Amsterdam en dan langs 't Dommerskanaal 

en as ik dan de kassen zie dan fiets ik deur 

want ik wul aal wieder ik wul alles zien 

de leste mooie dag van 't joar misschien 

alhoewel 't met de winterdag ok donders mooi kan wezen 

ik wul aal wieder deur noar Weiteveen 

want achter op 't veld daor ma 'k graag wezen 

a'k hier zo fietse en 't weijt nie slim 

dan giet 't haost vanzölf 

Refrein: wie döt mij wat, wie döt mij wat 

wie döt mij wat vandage 'k 

heb de banden vol met wind 

nee ik heb ja niks te klagen 

wie döt mij wat, wie döt mij wat 

wie döt mij wat vandage 

'k zol haost zeggen, jao het mag wel zo 

trap de fietse deur 't buulzand hen 

op 'n zandpad langs de Duutse grens 

ik denk da'k dalijk even kieken gao in't buutenland 

de gruppe over, op naor Schöningsdorf 

ik stao eben te kieken bij'n iemenkörf 

en ik stao hier even te denken wat za'k nou doen 

links of recht deur 
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want ik wul aal wieder nog naor Hebelmeer 

'n kaorte he'k nie neudig want ik ken 't hier 

want a'k daor dalijk over 'n slootie gao 

dan ben'k weer terug in Nederland 

ik wul aal weer wieder nog naor Barger-Compas 

naor Klazienaveen-Noord en 't Oostersebos 

a'k hier zo fietse en 't weijt nie slim 
dan giet 't haost vanzölf 

Refrein: wie döt mij wat, wie döt mij wat ……. 

'k gao nou over Barger-Oosterveld 

over 't schoelpattie kort daor bij de Honeywell 

en dan recht deur tot de brugge van Oranjedorp 

'n stukkie Bladderswieke en dan de Herendiek 

en a'k pastoorse bos en de toren zie 

dan fiets ik deur want 't weijt nie slim 

't giet vandaag vanzölf 

Refrein: wie döt mij wat, wie döt mij wat ……. 

 

Voor de kinderen 

 

Lied ‘Kijk omhoog’ (door Nick en Simon) 

 

Na een lange val 

Klim jij weer uit het dal 

Kijk naar de tijd die komen zal 

Hoe vul jij die in 

Je weet het evenmin 

Je krijgt niet alles naar je zin 

En je hoofd vol zorgen 

Houdt je lichaam in zijn macht 

Er komt altijd een morgen 

Ook na de langste nacht 

Kijk omhoog 

Naar de zon 

Zoek niet naar een antwoord 

Laat het los 

Hou je vast aan mij 

Deze weg wijst zichzelf 

Hij leidt je naar de toekomst 

Deze wolk drijft snel voorbij 

 

 

Er wordt een keerpunt aangeduid 

Je kunt nu weer vooruit 

Je voelt de zon op je gezicht 

Het wordt de hoogste tijd 

Dat jij jezelf bevrijdt 

Zie het in een ander licht 

Maar je hoofd vol zorgen 

Houdt je lichaam in z'n macht 

Er komt altijd een morgen 

Ook na de langste nacht 

Kijk omhoog naar de zon 

Zoek niet naar een antwoord 

Laat het los hou je vast aan mij 

Kijk omhoog naar de zon 

Zoek niet naar een antwoord 

Laat het los hou je vast aan mij 

Deze weg wijst zichzelf 

Hij leidt je naar de toekomst 

Deze wolk drijft snel voorbij 

Want deze wolk drijft snel voorbij 

Want deze wolk drijft snel voorbij 



 

Kyriegebed, met  

V:  Zo bidden wij allen samen:  

A:  Heer, ontferm U! 

 

 

Glorialied: Lied 657: 1, 2 en 3 
 

1.  Zolang wij ademhalen               

     schept Gij in ons de kracht 

     om zingend te vertalen  

     waartoe wij zijn gedacht:  

     elkaar zijn wij gegeven  

     tot kleur en samenklank.  

     De lofzang om het leven  

     geeft stem aan onze dank. 

 

2.  Al is mijn stem gebroken,  

     mijn adem zonder kracht,  

     het lied op and’re lippen  

     draagt mij dan door de nacht.  

     Door ademnood bevangen  

     of in verdriet verstild:  

     het lied van uw verlangen  

     heeft mij aan ‘t licht getild.  

3.  Het donker kan verbleken 

     door psalmen in de nacht. 

     De muren kunnen vallen: 

     zing dan uit alle macht! 

     God, laat het nooit ontbreken 

     aan hemelhoog gezang, 

     waarvan de wijs ons tekent 

     dit lieve leven lang. 

 

Dienst van het woord 

 

De groet 

V: De Heer zij met u, 

A:   ook met u zij de Heer. 

 

Gebed van de zondag 

 

Gedicht ‘Kijk! Laat je verrassen door het werk van Gods Geest’ 

 

Zingen: Lied 841: 1 en 2 

 

1.  Wat binn' de goede fruchten 

     dy't groeie oan de Geast? 

     De leafde en de freugde, 

     de frede aldermeast, 

     geduld om te ferdragen 

     en goedens foar en nei, 

     it leauwe_om al ús fragen 

     te neamen hûndertreis; 

2.  it leauwe om te skinken, 

     te skinken hûndertfâld, 

     dan sjogge wy allinken 

     it wûnder fan 'e wrâld: 

     dit libben yn syn hoede, 

     de ierde as in thús, 

     't binn' jeften fan Gods goedens 

     en syn geduld mei ús.  

Lezing uit de bijbel: Exodus 33: 18-23 en 1 Johannes 4: 11-13 
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Lied 675 ‘Geest van hierboven’  

(door Stef Bos en jongerenkoor ‘Samen op Weg’) 

Geest van hierboven, 

leer ons geloven, 

hopen, liefhebben door uw kracht! 

 

Hemelse vrede, 

deel U nu mede 

aan een wereld die U verwacht.

Woorden van overweging  

 

Zingen: Lied 691 

 

 
 

 



7 

 

2.  De Geest van God is als een vuur,  

     als vlammen felbewogen,  

     verterend wat aan onrecht leeft,  

     een gloed vol mededogen.  

     Een vonk van hoop in onze nacht,  

     een wenkend licht dat op ons wacht,  

     een warmte_ in hart en ogen.  
 

3.  In stilte werkt de Geest van God,  

     stuwt voort met zachte krachten,  

     een wijze moeder die ons hoedt,  

     een bron van goede machten.  

     Zij geeft ons moed om door te gaan,  

     doet mensen weer elkaar verstaan,  

     omgeeft ons als een mantel.  

 

Creatieve verbeelding 

 

Zingen: Lied 216 

 

1.  Dit is een morgen als ooit de eerste, 

     zingende vogels geven hem door. 

     Dank voor het zingen, dank voor de morgen, 

     beide ontspringen nieuw aan het woord. 

 

2.  Dauw op de aarde, zonlicht van boven, 

     vochtige gaarde, geurig als toen. 

     Dank voor gewassen, grassen en bomen, 

     al wie hier wandelt, ziet het is goed. 

 

3.  Dag van mij leven, licht voor mijn ogen, 

     licht dat ooit speelde waar Eden lag. 

     Dank elke morgen Gods nieuwe schepping, 

     dank opgetogen Gods nieuwe dag. 

 

Dienst van het antwoord  

 

Inzameling van de gaven voor 1. Werelddiaconaat 

2. Onderhoud orgel, Kerkbeheer  

 

Presentatie van het diaconale project Stichting Baraka  

(door Yde en Karina Tjepkema-v.d. Vaart) 
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Aansteken van de Vredeskaars 

 

Dankgebed en voorbeden telkens besloten met:   

V: Zo bidden wij samen: 

A: Heer, verhoor ons. 

 

Slotlied: Lied 685 

 
2.  As in mem wolst my omearmje, 

     ik bin fleis en bloed fan dy, 

     ‘k mei my laavje oan dyn lichem 

     en dyn hertslach foarmet my. 

 

3.  As in heit wolst my beskermje, 

     soargest dat ik kwea werken. 

     Ik mei sitte op dyn skouders 

     om de hiele wrâld te sjen. 

 

4.  Leave freon, mei dy ticht by my 

     bin ik minske op myn bêst, 

     joust my moed mei dyn belofte 

     en dyn wêzen jout my rêst. 

 

5.  Geest van God, zo vol van liefde,  

     vul mijn hart en ziel met jou.  

     Leid mijn leven naar het wonder,  

     Geest van liefde, sterk en trouw. 

 

Zegen, met ‘Amen, amen, amen’ 

Na de dienst: Koffiedrinken, leuke activiteit en soep en broodjes. 

Van harte welkom! 


